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‘Doof de Geest niet uit.’ 
(I Tessalonicenzen 5:19, NBV21) 

 
 

Warme zomer 
Deze nieuwsbrief is een extra uitgave: in het 
vorige nummer heb ik aangekondigd dat ik u 
in september pas weer zou schrijven. Maar 
gelukkig hoef ik niet zo lang te wachten. Op 
zich is een wat langere zomerstop niet 
verkeerd, maar het voelt altijd wel strijdig 
met de loop van ons kerkelijk jaar. In 
december vult ons hart zich met de 
verwachting van Advent. Met Kerst vieren we 
de verschijning van de Heer. In de Passietijd 
volgen we sober en ingekeerd zijn weg. Met 
Pasen vieren we uitbundig dat Hij leeft en 
met Pinksteren dat Hij zijn leven door zijn 
Geest met ons deelt. En dan… Tja, dan heeft 
iedereen vakantie en is het wachten op de 
Startzondag in september. Daarom ben ik blij 
dat er nu, zo vlak voor de zomer nog wat 
activiteit te melden is. Want overal in de 
classis ontstaan nieuwe ideeën waar u aan 
mee mag doen. 
 
Nieuwe baan 
Misschien wordt deze zomer voor u wel het 
begin van een nieuwe loopbaan in de kerk! 
We zoeken namelijk een nieuwe Financieel 
Beleidsadviseur (FIBA) voor Fryslân. Dat is 
een fulltime job waarbij je veel met mensen 
werkt en bij de kerk achter de schermen kunt 
kijken. Degene die we zoeken moet naast 
hart voor de kerk, ook veel financiële 

expertise hebben. Dit soort specialisten 
zullen niet zo vaak op de vacaturesite van de 
PKN kijken, vandaar dat deze oproep ook in 
de nieuwsbrief staat. Wie interesse heeft kan 
kijken op pkn.nl/vacatures. Daar staat precies 
wat de functie inhoudt, wat je ervoor nodig 
hebt en waar je er meer over kunt horen. 
 
Nieuwe datum 
Op 8 mei kwamen een dertigtal jeugdleiders 
bij elkaar in Heerenveen. Ze waren op zoek 
naar inspiratie en ideeën voor het nieuwe 
seizoen. ‘Impactmakers’ heette het, en 
impact had het. Dat kwam vooral ook door de 
gemengde samenstelling van de groep. De 
organisatie was in handen van onze eigen 
classicale werkgroep ‘Jeugd en Kerk’ én 
Roetz. En zo kwamen ook de deelnemers uit 
alle hoeken binnen en buiten de kerk. En de 
evaluatie luidde: dit smaakt naar meer! 
We hebben snel weer een nieuwe datum 
geprikt: 7 mei 2026. Noteer die datum! Als 
locatie kiezen we weer voor Trinitas in 
Heerenveen, want dat is goed bevallen. We 
beginnen weer met samen eten. En we 
zorgen weer voor interessante workshops. 
Wat die zullen zijn, kunnen we nog niet 
vertellen, maar de datum staat vast! 
 
Nieuwe mogelijkheden 
Diezelfde classicale werkgroep ‘Jeugd en Kerk’ 
heeft nog meer plannen. We zien namelijk 
dat er best veel jeugd is in onze kerk, alleen 
ze zitten niet bij elkaar in één gemeente. Heel 
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veel gemeenten hebben kleine groepen jeugd 
in clubs, gespreksgroepen, kringen en welke 
woorden daar verder nog voor uitgevonden 
zijn. Sommige daarvan hebben leiding, 
andere zijn daarnaar op zoek. Sommigen 
weten precies wat ze willen, anderen hebben 
behoefte aan nieuwe inspiratie. Wij willen nu 
graag een predikant of kerkelijk werker naar 
Fryslân halen die al z’n tijd aan dit soort 
groepen kan besteden: óf door zelf leiding te 
geven óf door de leiding toe te rusten. Een 
mooi profiel hebben we daar al voor klaar 
liggen, maar nog niet het geld. Dat is toch 
altijd weer lastig. Daarom vragen we alle 
gemeenten in Fryslân om hulp: willen jullie 
deze jeugdwerker voor een bepaald 
percentage (bijvoorbeeld 5% of 10%) 
financieren? En een andere vraag: willen 
jullie van zijn of haar deskundigheid gebruik 
maken? Nadrukkelijk stellen we deze vraag in 
tweeën, want we weten inmiddels dat veel 
gemeenten met geld geen jeugd meer 
hebben, en veel gemeenten met jeugd op 
zwart zaad zitten. Daarom deze twee vragen: 
wie heeft er jeugd in de gemeente? En wie 
wil in die jeugd investeren? Reacties zijn 
welkom bij de werkgroep: 
d.vanhouten@planet.nl. We komen graag 
een keer langs om hier vrijblijvend over door 
te praten. 
 
Nieuwe plannen 
Al heel wat jongerengroepen zijn op reis 
geweest naar Taizé. Daar is een oecumenisch 
jongerenklooster waar je kennis kunt maken 
met het vieren van de getijden, het 
ontmoeten van God in de stilte en de 
ontmoeting met leeftijdsgenoten die net zo 
op zoek zijn als jij. Voor jeugdleiders (en 
jongeren) is er een op zondag 28 september 
een programma waar je hier alvast kennis 
mee kunt maken en meer informatie kunt 
krijgen over de mogelijkheden. Broeder 
Sebastiaan uit Taizé komt speciaal daarvoor 
naar Leeuwarden. Het programma duurt van 
half vier tot negen, maar je kunt ook voor een 
gedeelte komen. Meer informatie op: 
doopsgezindenleeuwarden.nl/taize-vieringen. 

Daar kun je ook lezen hoe je je kunt 
aanmelden. 
 
Nieuwe inzichten 
Nu ik het toch over de zomer heb: dit is een 
tijd om op zondag juist wel naar de kerk te 
gaan. Op vakantie kun je andere kerken met 
andere tradities leren kennen. Thuis kun je 
genieten van de rust en de eenvoud van heel 
gewone diensten waarin alle ruimte is voor 
het Woord. Zelf merk ik dat m’n zomerpreken 
beter zijn dan die ik in de winter schrijf. Dat 
zal persoonlijk zijn, maar wellicht herkennen 
meer collega’s dat. En wie merkt het wanneer 
u, na jaren niet te zijn geweest, op een 
warme zondag toch weer eens aanschuift? 
‘Doe eens gek en ga deze zomer naar de kerk’ 
zou een mooie slagzin zijn. 
 
Nieuwe kleden 
In één van de gemeenten van onze classis 
willen ze graag beginnen met liturgische 
kleden in de kleur van het kerkelijk jaar. 
Antependia, om het met een mooi woord te 
zeggen. Voor ze nieuwe gaan kopen, zouden 
ze graag willen weten of een andere 
gemeente misschien een set kleden over 
heeft. Mocht u die ergens hebben hangen, 
dan breng ik u graag met elkaar in contact. 
 
Oud nieuws? 
Misschien leest u deze brief pas na de zomer. 
Dat kan, dat hoort bij deze tijd. Maar de 
meeste onderwerpen zijn in september nog 
helemaal actueel. Het is dan juist de tijd om 
het Pinkstervuur weer op te stoken. 
 
Goede (na)zomer! 

 
Met hartelijke groet, 

 
ds. Riemer Praamsma 

uw classispredikant 
 

 
 
 

Zie ook de website: classisfryslan.nl 
 


