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Cursus TVG in Sneek 
Wegwijs in geloof en theologie 

 

Een cursus theologische 
basisvorming en verdieping 

 

Aanbod 2025 - 2026  

 
De cursus TVG bestaat uit een cyclus van drie jaar, waarin jaarlijks 
in september/oktober kan worden ingestapt. Het is uiteraard 
mogelijk om één cursusjaar te volgen.  
 
Dit seizoen begint de cursus op dinsdag 23 september 2025  
We maken kennis met de docenten en volgen een open college door prof. dr. 
Matthias Smalbrugge, hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam. 
Thema: ‘Religie, meer dan een individuele overtuiging’ 
Wat is de rol van de theologie in een wereld met schuivende panelen en 
continenten in beweging? 
Prof. Dr. Matthias Smalbrugge is auteur van wetenschappelijke artikelen en 
voor een breder publiek bekend als lid van het ‘theologisch elftal’ van 
dagblad Trouw (godgeleerden reflecteren op de actualiteit) en schrijver van 
spraakmakende essays in dagblad Trouw. Een aantal essays is in boekvorm 
verschenen. 

Locatie: Martinikerk Sneek, Oud Kerkhof 1. Tijd: 20:00 uur. 
Het is een open avond, iedereen is van harte welkom. 
De toegang voor deze avond is gratis; collecte bij de uitgang ter bestrijding 
van de onkosten. 

De organisatie van deze avond is een samenwerking van de TVG-cursus 
Sneek en de werkgroep Spirit van de Protestantse Gemeente Sneek. 

Aanmelden voor de cursus 
Op deze avond kan men zich ook nog aanmelden voor het volgen van de 
cursus.  

http://www.tvg-sneek.nl/


Vakken en inhoud 
 
➢ Oude Testament 
Docent: Aliëtte Meerveld-Poortinga MA, predikant te Roden   
Dit seizoen duiken we in teksten uit het Oude Testament op zoek naar 
wijsheid voor vandaag. Onder andere de thema’s macht en afgoderij komen 
langs. Het geeft wellicht wat jeuk, maar zou het kunnen dat we onszelf ook 
tegenkomen in de teksten.  We beginnen met de verhalen van Gideon en 
Abimelech, de plek waar afgoderij en macht samenkomen.  
 
➢   Nieuwe Testament  
Docent: ds. Jan Finnema, predikant Protestantse Gemeente te 
Oosthem 
In de eerste eeuw van onze jaartelling leefde er in het gebied van de 
Middellandse Zee een man die een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op 
de christelijke traditie: de jood Paulus, afkomstig uit Tarsus. Aan de hand van 
enkele van zijn brieven proberen we ons een beeld te vormen van deze 
bijzondere apostel.  
 
➢ Dogmatiek, Ethiek, Filosofie  
Docent: dr. Sytze Ypma, predikant Protestantse Gemeente te 
Franeker 
De opbouw van dit vak ligt besloten in het hart van ons geloof: het dogma van 
de Triniteit, de leer van de God die drie in één is, Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Menig wenkbrauw fronste vroeger, maar tegenwoordig is deze unieke 
Godsvoorstelling uiterst populair, God, mens en geest zo wonderlijk mooi 
verbonden. Ieder jaar behandelen we één van de drie Gestaltes van de 
Triniteit.  
Dit seizoen komt de gestalte van de Heilige Geest aan de orde. Hoe kunnen 
we helder de Geest laten spreken en wat maakt hem heilig? We proberen te 
ontdekken wat ‘de geest krijgen’ betekent en wat ‘in tongen spreken’ wel en 
niet is.   
 
 



➢   Jodendom  
Docent: Rabbijn dr. Kineret Sittig, natuurkundige en semitica 
Het seizoen 2025-2026 staat Joodse Geschiedenis op de agenda. Enkele 
hoogte- en dieptepunten zullen aan de orde komen. 

➢   Geschiedenis van Kerk en Kunst 
Docent: dr. Jan Henk Hamoen, emeritus predikant Protestantse 
Gemeente te Joure 
Dit seizoen komt in het vak kerkgeschiedenis de moderne tijd aan de orde. 
De duidelijke omslag manifesteerde zich al aan het einde van de 19e eeuw in 
een geheel andere kijk op waarheid en werkelijkheid. Deze moderne vorm 
van 'niet weten' gaat ons intensief bezighouden en wordt onder andere 
zichtbaar in de verbeelding van de Oostenrijke kunstenaar Arnulf Rainer 
(1929). De verhouding van christendom en jodendom komt eveneens in een 
andere fase, aan de hand van o.a. de Joodse kunstenaar Marc Chagall Er zijn 
eigenlijk veel te veel ontwikkelingen om in enkele uren te ontdekken, maar 
boeiend wordt het vast wel ! 
  
➢ Liturgie, rituelen en traditie 
Docent: drs. Jelle Rollema, kerkmusicus en theoloog  
In de 20e eeuw is onder invloed van oecumenische contacten een 
hernieuwde belangstelling voor rituelen ontstaan. Reizen, radio- en TV-
uitzendingen, gemengde huwelijken, de komst van allochtonen en de inzet 
van oecumenische werkgroepen hebben ons de ogen geopend voor het 
belang van en de rijkdom aan rituelen.  
De vormgeving van rituelen wordt bepaald door de cultuur en tijd waarin 
mensen leven. Dit cursusjaar zal de nadruk liggen op de rituelen en tradities 
van het vroege Christendom en de invloed daarvan op de huidige rituele 
vormgeving. 

➢ Wereldgodsdiensten, spiritualiteit 
Docent: drs. Frans Weeda, emeritus predikant Protestantse 
Gemeente te Vlieland 
We gaan op verkenning door de wondere wereld van de menselijke 
godsdienstigheid; om zo te zeggen: we ‘gluren bij de buren’. Dat kan heel 
inspirerend zijn, maar ook verwarrend, zeker voor diegenen onder ons die 
opgegroeid zijn met de gedachte dat het christendom uniek is en de enige 
religie is die de naam ‘godsdienst’ verdient. Mijn suggestie: houd je hart en 
hoofd open en laat je verrassen. 



➢ Presentie en Diaconaat 
Docent: ds. Cees Glashouwer, emeritus predikant te Harlingen 
Als kerk-zijn iets actiefs inhoudt, wat merk je dan van de aanwezigheid van 
de kerk, zowel binnen de kring van gelovigen als in de wereld rondom? En 
wat zou er misschien te merken moeten zijn? 
In het onderdeel ‘presentie van de kerk in de samenleving’ komen met name 
het diaconaat en de hedendaagse ontwikkelingen aan de orde. 
Dit seizoen komt de vroege kerk binnen de heidense samenleving in de 
eerste eeuwen aan de orde. We brengen een bezoek aan de voedselbank in 
Harlingen, waarbij Cees Glashouwer nauw betrokken is. En we verdiepen 
ons in de ontwikkelingen van het diaconaat. 
 
 

* * * * * 
 

 

 
Algemene informatie 
De cursus is wekelijks op de dinsdagavond, met uitzondering van de 
schoolvakanties. Locatie: scholengemeenschap Bogerman, Hemdijk 2, 
Sneek 

Het cursusgeld bedraagt € 230,- per cursusjaar. Mocht dit bedrag een 
bezwaar zijn, dan kan er een beroep gedaan worden op het cursistenfonds. 
Aanmelden kan via het e-mailadres info@tvg-sneek.nl.   

 
Aanbod voor oud-cursisten: aanschuiven bij reguliere vakken  
Speciaal voor oud-cursisten bestaat de mogelijkheid een blok van vijf lessen 
te volgen. De kosten hiervoor bedragen € 35 per blok.  
Aanmelden via info@tvg-sneek.nl. 

Informatieadressen: 
Dr. Jan Henk Hamoen, cursusleider, 06 50807134 of jhhamoen@gmail.com.  
Nel Kruiswijk, 06-53872755 (ook voor informatie over het cursistenfonds) of  
info@tvg-sneek.nl. 

Zie voor meer informatie over de cursus in Sneek: 
www.tvg-sneek.nl  

Open college dinsdag 6 januari 2026, aanvang 20.00 uur 
Ds Jan Henk Hamoen over zijn boek ‘Dansen over een kristallen brug’ over 
de Chassidische Legenden. Meer informatie volgt later op de website 
www.tvg-sneek.nl  
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